
sinkhole 
 
hoe worden kapotgebeten cellen weer een nagelriem?  
uitgeknepen puisten weer een babyhuid? hoe transformeerde  
jouw stuk darm na jaren poepdienst in een nieuwe blaas 
 
en bleef blaas? ik zie mijn vader door de jaren heen muteren in een spin  
dunne ledematen dikke kop krabt hij rond … 
de buurvrouw van de hoek alert na moeders dood transformeert in 
 
het vrouwtje van de kiekendief daalt neer op het tuinpad als in een folder  
van het vvv zij vreet vader venijnig op en ik? ik sla haar schaduw dood op mijn dij  
in een laf gebaar toch kakt ze onverwachts en proef ik haar natte zoen  
 
in mijn mond schijt aan het liplezen schijt aan mijn wensen zijn gebaren 
duidelijker dan woorden dan een voorwerp? is een opgestoken middelvinger  
helderder dan een paardenkop in bed? is zwaaien eenduidiger dan een ingepakte koffer 
 
bij de buitendeur? in mijn tweezits sinkhole wacht ik tevergeefs op de flashmob op 
alle neuzen naar één kant en bijt mijn litteken stuk in de hoop  
dat het gaat helen …  
  


